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Aanwezig van en over Jana Beranová (02.05.1932-) in het Poëziecentrum Nederland (in de privécollectie van Wim van Til) 

 

primaire werken 

 

De gestolen zon     Rotterdam, z.j.   eigen beheer 

Jantje zag eens mensen hangen   Rotterdam 1971/1972 +1976  De Slof-Pers 

Geen hemel zo hoog     Bussum, 1983    Uitgeverij Agathon 

Rozemarijn      ’s-Gravendeel, 1987   Uitgeverij Robbemond 

Kiskassend gedicht     Breda, 1996    Uitgeverij De Geus 

Tussen de rivieren     Breda, 1999    Uitgeverij De Geus 

Tussen aarde en hemel    Bredevoort, 2001   Galerie Breevoort 

Tussen hemel en aarde    Breda, 2002    Uitgeverij De Geus 

Tussentonen      Breda, 2004    Uitgeverij De Geus 

Vinger van de tijd     Breda, 2007    Uitgeverij De Geus 

Werkboek      Breda, 2012    Uitgeverij De Geus 

Stad in de watten     Rotterdam, 2011   Uitgeverij Douane 

 

posters en plano’s 

 

Je plukt een zonnestraal    Spierdijk, 1975   De Stolphoeve 

More love is needed     Rotterdam, z.j.   Cultura Slavica 

Een steen in de zon     Eindhoven, z.j.   Stichting Plint 

“Handen die strelen …”in: is getekend!  Amsterdam, 1980   VvL 75 jaar 

Als niemand luistert     Rotterdam, z.j.   Cultura Slavica 

Als niemand luistert     Amsterdam, z.j.   Amnesty international 

De cypres van Santa María el Tule  Apeldoorn, 2003   Eikeldoorpers 

 

audio-visueel 



 

Gedichten uit: Jantje zag eens mensen hangen Rotterdam, z.j.   eigen beheer 

 

secundaire werken 

 

Map met krantenknipsels (recensies, besprekingen, aankondigingen e.d.) 

 

 


